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Joods  

Voor € 14,50 kunt u het boek kopen dat uitgeverij Skandalon uitgaf onder de titel Het evangelie is 

joods! Als je dit (door Pieter Oussoren vertaalde) boek leest, begrijp je eens en voorgoed wat het 

verschil is tussen synagoge en kerk. De Berlijnse rabbijn Leo Baeck (1873-1956) is de auteur. Hij 

was vanaf 1933 de belangrijkste woordvoerder van de Duitse joden. In dit boek stelt Baeck dat de 

evangeliën door en door joodse verhalen zijn over een verlosser uit het jodendom, niet minder 

maar ook niet meer. Deze stellingname kent twee fronten. Baeck heeft allereerst de kerk op het 

oog, die zijns inziens (en dat was in 1938 in Duitsland een zeer gewaagde uitspraak!) miskent dat 

Jezus allereerst een jood was. Het tweede front dat Baeck voor zich ziet is dat van zijn eigen 

synagoge. Joden zouden moeten beseffen dat nota bene dankzij de jood Jezus het geloof in Israëls 

universele God aan alle volken bekend werd. Sympathiek steekt Baeck zijn bewondering voor 

Jezus niet onder stoelen of banken: 'Voor ons staat een man die uit zijn volk leerlingen gekozen 

heeft die de Messias, de beloofde zoon van David, zochten en hem toen in Jezus vonden en 

vasthielden, die aan hem geloofden, totdat hij aan zich zelf begon te geloven, en zo ondernam hij 

nu zijn intrede in de geschiedenis der mensheid.'  

De aandachtige lezer merkt dat hier een keus wordt gesuggereerd. Jezus was of een markante 

joodse rabbi, die de wereld bij de Eeuwige bracht, of Hij is de unieke, uit God geboren Zoon van de 

Ene, die als eeuwige Verlosser niet alleen de messias van Israël maar ook de Heiland der wereld is. 

De kerk heeft in de loop der eeuwen krachtig stelling genomen en de eerste optie streng 

afgewezen ten gunste van de tweede. Maar waarom zo streng? Christus legde zijn goddelijke 

glorie af en werd menselijk gesproken inderdaad niet veel meer dan een markante rabbi. Maar 

wat is het gevolg van zijn inzet, zijn overgave en verrijzenis, anders dan het heil voor Israël én 

heidenen? Als Israël zelf psalmzingend de messiaanse koning als een god erkent, zou de kerk dan 

in de jood Jezus niet de gezondene van de Vader mogen zien, het goddelijke Woord voor de 

wereld? Waarom zou Hij niet kunnen zijn wat psalmen en profeten met vooruitziende blik al in de 

messias zagen: de hemelse Zoon des mensen? Je zou willen dat spoedig synagoge en kerk zij aan 

zij staan om de Eeuwige te prijzen vanwege Jezus Messias.  
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