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PELSESTRAAT 8

5256 AT HEUSDEN
E: a.f.troost@wanadoo.nl - T: 0416-661290 - G: 1696553

                                                                                                              Grote of Catharijnekerk te Heusden
Geachte uitgever,

Bij dezen zend ik u de recensie die ik publiceerde in het Kerkblad 'Voetius', dat verschijnt in de Classis Heusden. Dit blad verschijnt in de hervormde gemeenten van Aalburg, Andel, Doeveren, Babyloniënbroek, Besoyen, Dussen en Hank, Eethen en Drongelen, Genderen, 's-Gravenmoer, 's-Grevelduin-Capelle, Heesbeen, 's-Hertogenbosch, Heusden, Loon op Zand, Meeuwen, Sprang, Tilburg, Veen, Waspik en Wijk bij Heusden. Met vriendelijke groet, hoogachtend,



Dr. André F. Troost

Deze brief werd per e-mail, niet ondertekend, verzonden
BOEKBESPREKING
Henkels In onze Classis, in Uitwijk, was hij predikant, voordat hij verhuisde naar Winschoten, Heerenveen en Heemstede. In Uitwijk is hij ook begraven: ds. F.R.A. Henkels (1906-1975), een bevlogen en eigenzinnig theoloog, die zich met grote vasthoudendheid betrokken voelde bij het lot van de joodse gemeenschap. Ik citeer: 'Hij had vele vrienden onder schrijvers en beeldende kunstenaars, waaronder Vestdijk, Werkman en Prof. G. van der Leeuw. De werkzaamheden van Henkels waren daarmee een bijzonder voorbeeld van de ontmoeting tussen kerk en cultuur. In de Tweede Wereldoorlog richtte hij uitgeverij De Blauwe Schuit op om via kleine uitgaven geestverwanten te bemoedigen. Deze uitgaven werden gedrukt door de Groninger drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945). Hun samenwerking leidde tot de publicatie door De Blauwe Schuit van de Chassidische Legenden, druksels waarmee Werkman wereldberoemd werd.' Zeven daarvan zijn opgenomen in het boek dat Jan Henk Hamoen als dissertatie schreef over leven en werk van ds. Henkels. Zijn boek is getiteld Het schip der zotten. Daarin vernemen we onder andere dat Henkels de schrijver Simon Vestdijk (1898-1971) leerde kennen tijdens een gijzeling door de nazi’s. Zij raakten bevriend en disputeerden in de vorm van balladen en sonnetten over het geloof. Na de oorlog wilde hij via zijn werk bij de radio een bijdrage leveren aan de opbouw van de Nederlandse samenleving. Het boek kost € 32,50 en is uitgegeven door Skandalon. Voor liefhebbers van kunst en literatuur: aanbevolen!
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