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Een boek vol over de zwijgende God. Na de Engelse versie die in het voorjaar van 2011 bij Brill verscheen, kwam er al in oktober 2011 een Nederlandse editie. Meteen bij de presentatie bleek al dat een dergelijk boek aan veel mensen besteed is: predikanten, TVG’ers, pastoors en universitair docenten. Iedereen heeft blijkbaar vragen rond het zwijgen van God. Des te interessanter dat de auteurs, die beiden hun sporen hebben verdiend in de oudtestamentische wetenschap, beginnen met een schema waaruit blijkt dat in het Oude Testament God in 98,5% van de gevallen spreekt, en maar in 1,5% van de gevallen zwijgt. Het boek gaat heel systematisch in op wat dat zwijgen van God dan wel is. Het eerste gedeelte laat zien dat de auteurs meer in huis hebben dan alleen oudtestamentisch onderzoek. Literatuur, film, gedichten: het komt allemaal aan bod. Waaruit ook blijkt hoe diep het thema van het zwijgen van God verankerd is in onze cultuur. De rest van het boek laat aansprekend en heel systematisch gepresenteerd zien hoe dit thema geworteld was in de cultuur van het Oude Nabije Oosten. En hoe het zwijgen van God verweven is met het denken over het spreken en zwijgen van mensen. De vraag van de theodicee, de vraag naar hoe het kan dat het kwaad in de wereld is, de vraag naar de rol en mogelijkheid van openbaring: het zijn vragen die de auteurs niet uit de weg gaan. Ik heb van het boek genoten. Het is wetenschappelijk, maar laat ook de auteurs zien als gelovige mensen. Het zal het laatste boek over het zwijgen van God wel niet zijn, zo concluderen de auteurs zelf ook. Maar in de vierduizend jaar dat hierover al gediscussieerd wordt, is dit wel een heel waardevolle en lezenswaardige bijdrage.
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