CursusWijzer

5772/ 1e helft 2012

gronnen van PaRDeS is de nieuwe naam van de
Joodse wijsheid Folkertsma Stichting voor Talmudica.
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De Stichting PaRDeS (voorheen de Folkertsma Stichting voor
Talmudica) wil iedereen laten kennismaken met het Jodendom,
ongeacht zijn of haar achtergrond.

De stichting doet dat onder meer door:

e Het toegankelijk maken van een uitgebreide Judaica-bibliotheek

e De uitgave van het blad Tenachon

e De uitgave van andere publicaties en boeken in het verlengde
van de missie

e Het organiseren van cursussen, seminars en symposia

De stichting werkt daarbij vanuit de overtuiging dat thema's die van
groot belang zijn in onze samenleving als humaniteit, menselijke
waardigheid, tolerantie en solidariteit, belangrijke impulsen kunnen
ontvangen uit de joodse traditie.

Beeld op de voorpagina: de Bergrede; Cosimo Rosselli (Mattheus 5).
Beeld hierboven: de stam van Levi; Marc Chagall, gebrandschilderd raam, Jeruzalem.
Algehele vormgeving van deze CursusWijzer: Dick Hage




Door middel van cursussen, studiedagen en symposia wil de stichting
de joodse bronnen in een dialogisch en open leerproces toegankelijk
maken voor een breed publiek en zo een bijdrage leveren aan de
omgang met actuele levensvragen in onze hedendaagse samenleving.

In dat leerproces staan de vragen van de deelnemers centraal en wordt
telkens gezocht naar een verbinding tussen de wijsheidsbronnen en
mogelijke antwoorden op actuele levensvragen.

Wilt u instromen in een cursus die al begonnen is? Geen probleem. Bel
de cursusleider voor overleg.

De cursussen vinden plaats in Amsterdam, op het adres Rapenburg 45,
in de bibliotheek, tenzij anders aangegeven. Kijk voor de exacte locatie
en een routebeschrijving op onze website: www.stichtingpardes.nl

Rapenburg 45




Mussar: de “nieuwe kabbala”?

De laatste trend op Joods spiritueel gebied.

Hoe word je een beter mens?

Het Jodendom volgt i.h.a. de weg van de
heteronomie: gedrag aangepast aan
extern opgelegde normen. Volgens de
Mussar moet er een balans zijn tussen
heteronomie en autonomie; m.a.w. je
dient eerst jezelf te verbeteren, voordat jij
je naaste kunt aanspreken en de rest van
de wereld. In plaats van je gedrag aan-
passen aan extern opgelegde normen
focust Mussar zich op het van binnenuit
verbeteren van de middot (karakter-
eigenschappen). De algemene contouren
van de Mussar praktijk zijn redelijk recht-
toe-recht-aan. Introspectie en zelfverant-
woording (chesjbon ha-nefesj) gebruik je
om te bepalen waarin je tekort schiet.
Voorts wordt een variéteit aan technieken
aangeleerd om je gedrag blijjvend te
verbeteren, van mondaine (zoals het
herhalen van de beste voorbeelden van
goede gewoonten) tot zeer spirituele
(zoals het zingen van wijsheids-spreuken,
mantra’s en meditaties). Zo word je niet
alleen een betere versie van jezelf, maar
functioneer je ook beter in je omgeving,
waarmee je alweer een stukje van de
wereld om ons heen verbetert.

Meer informatie:

Daniél Beaupain, 06-54936993.

-~

Jacob’s ladder; William Blake

Cursusleider:
Daniél Beaupain
Cursusdagen:

Dinsdag 10 & 24 jan.;
7 & 21 feb.;
6 & 20 maart.
Tijd:
20.00 - 22.30
Kosten: € 108,-




Mindfulness (kavana) tegenover gebed (tefilla)

Handelen naar de letter of geest van de wet?

Tegenovergestelde opvattingen
hebben én uiten is OK.

Joodse spiritualiteit komt structureel tot
uiting in tefilla (gebed), berachot (zegen-
spreuken) en het Sjema (verklaring van
Gods eenheid), maar ook kavana (de
spontane, woordeloze intentie ofwel
'mindfulness') is van groot belang. In de
Talmoed, in het Tractaat Berachot, wordt
deze tegenstelling tussen vastgelegde
rituelen en spontaniteit besproken, het
spanningsveld tussen het woordelijk
uitspreken van gebeden en spreuken en
kavana (‘mindfulness'). In het Jodendom
is controverse (machloket) geaccepteerd
en gewenst. ‘De' rabbijnen bij uitstek,
Hillel en Sjammai, stonden in de eerste
eeuw vOOr onze jaartelling in honderden
discussies tegenover elkaar met
tegengestelde argumentaties. Dergelijke
intellectuele uitwisselingen kunnen model
staan bij het bevorderen van meer
tolerantie en wederzijds begrip in onze
Nederlandse samenleving.

Meer informatie:
Tzvi Marx 073 - 6579141.

Studiemateriaal:
Tractaat Berachot, Jacob de Leeuw.

Mindfulness

Cursusleider:
Rabbijn dr. Tzvi Marx
2 mini-cursussen van 4 dagen:

Woensdag 18 & 25 jan.;

1 & 8 feb.
En: 14 & 28 mrt.;

18 apr. & 2 mei.
Tijd:

12.30 - 14.30
Kosten per mini-cursus:

€80,-




Bamidbar: de vorming van het volk Israél

Welke identiteit ontwikkelde zich in de woestijn?

Zelfstandigheid of het besef
afhankelijk te zijn van God’s
genade?

Veertig jaar trok Mozes door de Sinai
woestijn tot alle Hebreeuwse slaven waren
overleden en een nieuwe generatie, die de
slavernij in Egypte niet had meegemaakt,
volwassen was geworden. In de woestijn
werd Mozes bijna wanhopig van de
psychische last van dit volk. Veel
incidenten vonden plaats, maar ook
werden er wetten ontvangen. Wat werd in
de woestijn geleerd voor de langere
termijn? Onafhankelijk en zelfstandig te
kunnen zijn? Of het besef afhankelijk te zijn
van de genade van God? Een god die hen
voorzag van water, manna en kwartels,
een voedselpakket of een soort uitkering
vanuit de hemel. Door geselecteerde
teksten te bestuderen verkrijgen wij inzicht
hoe de Joden deze oer woestijn-ervaring
hebben meegenomen in hun traditie,
leefwijze en geschiedenis.

Meer informatie:
Tzvi Marx 073 - 6579141.

Studiemateriaal:
Bamidbar, Onderwijzer.

Het Manna wonder; Tintoretto

Cursusleider:
Rabbijn dr. Tzvi Marx
2 mini-cursussen van 4 dagen:

Woensdag 18 & 25 jan.;
1 & 8 feb.
En: 14 & 28 mrt.;
18 apr. & 2 mei.
Tijd:

14.45 - 16.45
Kosten per mini-cursus:

€80,-




Welkom in het joods Leerhuis

Nieuwsgierig naar spiritueel erfgoed van het Jodendom?

Klassieke teksten verbinden
met de hedendaagse realiteit.

In onze multiculturele samenleving in
Nederland past het de joodse traditie te
bestuderen om zijn wijsheid en zijn
openstaan voor andersdenkenden. We
bestuderen teksten uit Tenach, Talmoed
en Midrasj naast die van belangrijke
joodse theologen en filosofen als
Maimonides en Halevi. Al discussiérend
spitsen we klassieke teksten als de
Kuzari toe op onze hedendaagse realiteit.
Ethiek, psychologie en spiritualiteit van de
Jood - en van de mens in het algemeen -
in zijn handelen als individu en als een
deel van een volk worden besproken op
basis van de joodse traditie. Door de
modulaire onderwijsmethode staat elke
les op zichzelf en vormt tevens een deel
van de cursus in zijn geheel. Neem uw
eigen bijbel mee!

Meer informatie:
Tzvi Marx, 073 - 6579141.

Cursusleider:

Rabbijn dr. Tzvi Marx

Cursusdagen:

Donderdag 19 jan.; 9 feb.;
29 mrt.; 3 mei.

Tijd:

19.30 - 21.30

Kosten: € 80,-




Bijbels Hebreeuws lezen

Inspiratie opdoen uit Bijbelse teksten.

‘Draai haar om en om, want
alles is in haar.’ (Pirke Avot)

We zijn meer een leesgroep dan een
lesgroep. Thuis bereiden we een stukje
uit de bijbel voor, meestal een stuk of
twintig regels. In de les lezen we de tekst,
we bespreken de vertaling, we schenken
wat aandacht aan de grammatica, maar
vooral gaan we in op de inhoud van de
teksten. Aan de hand van de commenta-
ren van diverse rabbijnen op de tekst
gaan we in gesprek met elkaar. We
leggen verbindingen met het hier en nu.
Zo verlenen we met behulp van de
teksten diepere betekenis aan aspecten
uit ons eigen leven. In deze cyclus lezen
we verder uit 1 Melachiem (Koningen),
met name over de profetische geschie-
denis. ledereen is van harte welkom die
het Hebreeuws redelijk beheerst en het
leuk vindt om zelfstandig een tekst te
bestuderen.

Meer informatie:
Justine Aalders, 020-6328703.

De droom van Elia; Pier Francesco Mazzucchelli.

Cursusleider:
drs. Justine Aalders
Cursusdagen:

Vrijdag 20 jan.; 3 & 17 feb.;
2,16 & 30 maart.

Tijd:
10.30 - 12.30

Kosten: € 100,-




Hebreeuws leren door zingen

Samen zingen voelt goed, je wordt er vrolijk van!

Zondag 8 april 18.00 - 21.30

Seideravond bij Judi Gor thuis:
W.v. Hallhoven 14, 3762 XP Soest

Lezen uit de Hagada en samen Pesach-
liedjes zingen. ledereen welkom!

Kosten inclusief Pesach-maaltijd : € 35,-

Workshops Shira.

Tijdens de workshops worden één tot
twee liederen bestudeerd, geleerd en
gezongen. Dat kunnen Chassidische of
Bijbelteksten zijn met traditionele melo-
dieén, liederen voor de feestdagen of
kinderliedjes. Telkens wordt eerst de tekst
inhoudelijk besproken. Daarna wordt het
lied samen gezongen. Ook wordt
geluisterd naar de verbindingen tussen de
woorden (shorashim). Je hoeft geen
Hebreeuws te kunnen lezen: de teksten
worden ook fonetisch gepresenteerd.
Voorproefie? Google op internet naar:
Hebrew singing lessons/judigor

Meer informatie:
Judi Gor, 06 - 28804972.

Locatie:
Eikenlaan 26, 3768 EV Soest.
(5 min. lopen van station Soest-Zuid)

Mirjam zingt; Hilary Sylvester

Cursusleider:
Judi Gor

Cursusdagen:

Zondag 22 jan.; 2 & 19 feb.;
4 & 25 mrt.; 1 april.

Tijd:
12.00 - 14.00
Kosten: € 90,-




Tussen tweespalt en verbondenheid

Gedachtengoed van Buber, Baeck & Rosenzweig.

Drieluik Joodse denkers
over het oerschisma.

Tussen Christendom en Jodendom ligt
het oerschisma van de religies.
Ontegenzeggelijk is er ook hard gewerkt
aan nieuwe verbondenheid, aan hand-
reikingen over de puinhopen van de
geschiedenis heen. In drie studiedagen
willen wij dit oerschisma in kaart brengen
aan de hand van drie prominente joodse
denkers: Martin Buber, Leo Baeck en
Franz Rosenzweig. Martin Buber, peda-
goog, chassidisch verteller, dialogisch
denker en anarchist. Leo Baeck, over-
levende uit Theresienstadt, die ‘Het
wezen van het Jodendom’ schreef in
reactie op ‘Das Wesen des Christentums’,
van de christelijke auteur von Harnack,die
daarin het Jodendom behoorlijk negatief
wegzette. Franz Rosenzweig, die tot aan
zijn vroege dood werkte aan zijn vertaling
van de Bijbel, ondanks een vrijwel
volledige verlamming. Bekend is dat hij
als jongeman op het punt stond christen
te worden. Deze studiedagen laten de
dramatiek en universele betekenis van
een dergelijke worsteling zien.

Meer informatie:
Marcel Poorthuis, 035 - 6835437.

Cursusleider:

Prof. dr. Marcel Poorthuis
Cursusdagen:

Maandag 6 & 20 feb. en 26 mrt.
Tijd:

10.30 - 16.30

Kosten:

Drieluik € 150,-; per keer € 60,-

Het boek ‘'Tweespalt en Verbondenheid’
(VUitg. Meinema 1998) is nog beperkt
verkrijgbaar a € 9,00




Jahrzeit Chana Safrai

Rabbijnse strijdcultuur.

Thema dit jaar: geloftes, weduwen en erfrecht.

Chana Safrai kon werelden overbruggen.
Zij was een vrouw die mensen bij elkaar
bracht in de studie. leder jaar wordt door
leerlingen en collega’s rond de datum van
haar overlijden een studiedag georgani-
seerd. Dit jaar worden weer teksten van
de twee belangrijkste scholen uit de
vroege joodse traditie bestudeerd vanuit
een sekse specifieke invalshoek. Heeft
Beit Hillel of Beit Shammai meer affiniteit
met vrouwen? Dit jaar richten we ons op
de discussies rondom geloftes, weduwen
en erfrecht. ledereen is van harte welkom
om deel te nemen aan dit altijd weer intri-
gerende gezamenlijke “lernen”.

Studiemateriaal krijgt u op de dag zelf.

Chana Safrai z.1.

Inleiders: Thomas Kollatz; Katrin
Meinhard; Eric Ottenheijm; Birke
Rapp; Henk Scholder, Lieve

Teugels & Marianne van Praag.

Vrijdag 10 februari
10.30 - 15.30 uur

Kosten: Geen.

Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.




Torah voor alle volkeren!

Samen Sjabbat vieren: met uitleg over het hoe en waarom.

Een vaste Sjabbat dag: past die
nog wel in onze moderne
7 x 24 uurs-cultuur?

‘Wat is de juiste verhouding tussen het
individu en de collectieve samenleving?’
Dat is ons algemene thema op deze dag.
In de Talmoed staat: ‘Elk individu heeft
het recht en de plicht om te denken: de
wereld is geschapen voor mij.” Maar er
staat ook geschreven: ‘Wie zich van de
gemeente afscheidt komt in de komende
wereld geen beloning toe’. Ogenschijnlijk
is het zo dat deze twee Talmoedische
principes met elkaar botsen. Hoe ga je in
de hedendaagse samenleving met deze
contradictie om? Waarom zouden wij in
een geglobaliseerde cultuur allemaal op
dezelfde dag moeten rusten? Wij zullen
op deze studiedag zowel de Parasja
Jithro (Ex. 18-20) als de andere versie
van de Tien Woorden in Deuteronomium
5 bestuderen en met elkaar de Sjabbat
heiligen.

Meer informatie:

Tzvi Marx, 073 - 6579141.

Mozes en de 10 geboden; Rembrandt.

Cursusleider:

Rabbijn dr. Tzvi Marx
Cursusdag:

Zaterdag 11 februari.
Tijd:

11.00 -18.00

Kosten: € 30,-




Talmoed bestuderen op z’'n Pardes!

Pittige discussies rond het tractaat Pe’a.

‘Belangeloos geven’:
hoe doe je dat?

Hoe de rabbijnen indertijd in scherpe
tegenstellingen met elkaar discussieer-
den lijkt ontoegankelijk: iedereen en
niemand kreeg gelijk. Ervaar dat nu eens
zelf! Discussieer mee in de stijl van de
Talmoed in de fraaie bibliotheek van
Pardes. Uit de Jeruzalemse Talmoed
kiezen we het tractaat Pe’a. Eén van de
favoriete teksten van wijlen Yehuda
Aschkenasy. Wie dat kan leest de tekst in
het Hebreeuws, maar alleen al het
luisteren er naar is zegenbrengend! Ons
onderwerp is: ‘belangeloos geven’. Wat is
de ideale maat? Is er een maximum of is
naastenliefde niet aan grenzen gebon-
den? Is niet elk ‘geven’ een ruil? Verschil-
len de Talmoed en het Nieuwe Testament
van elkaar in hun opvattingen op dit punt?
Verklarende literatuur en parallel-teksten
(onder andere van de filosofen Levinas,
Derrida en Mauss) worden ter tafel
gebracht door de initiatiefnemers. Eigen-
lijk zijn er geen cursusleiders, we leren
allemaal van elkaar.

Meer informatie:
Marcel Poorthuis, 035 - 6835437.

=

Yehuda en Marcel in de bibliotheek.

Cursusleiders:

Prof. dr. Marcel Poorthuis &
Rabbijn drs. Albert Ringer

Cursusdagen:

Dinsdag 21 feb. & 27 maart.
Tijd:

19.30 - 22.00

Kosten: € 12,50 per keer




'Misschien gebeurt er een wonder

‘Waarom laat de Voorzienigheid ons in de steek?'

God en geloof in Joodse
kampdagboeken.

De Shoah is een gebeurtenis die het
westerse denken over God en mens
geleidelijk  maar ingrijpend heeft
beinvioed. Hoe laat een almachtige,
liefdevolle God zich denken in het
aangezicht van het kwaad en het lijden in
de wereld? Bestudering van dagboeken
uit de concentratieckampen kan laten zien
hoe mensen die slachtoffer zijn van
extreem kwaad in zo'n situatie omgaan
met hun geloof. Voor wat voor vragen ziet
men zich gesteld, wat voor antwoorden
vindt men, geeft het geloof troost en
steun of kan het geloof het lijden juist ook
verzwaren? In deze lezing gaat Bettine
Siertsema dat na voor de vijftien Joods-
Nederlandse dagboeken die over
Westerbork, Vught en Bergen-Belsen zijn
gepubliceerd.

Meer informatie:

Bettine Siertsema, 06-15243028.

Loden Vogel was het pseudoniem van
de psychiater Louis Tas.

Cursusleider:

Drs. Bettine Siertsema
Cursusdag:

Vrijdag 4 mei.

Tijd:

10.30-12.30

Kosten: € 20,-




Siddoer: Joodse Liturgie

Op sjabbat en feestdagen.

Hoe zijn deze gebeden
geinspireerd?

Joden bidden doorgaans niet spontaan,

maar met behulp van gestructureerde

gebeden. Dit geldt zowel voor de

dagelijkse gebeden als voor de speciale

gebeden bij feestdagen. Elke ervarings-

gelegenheid heeft dan ook zijn eigen

specifieke vorm en inhoud. De Siddoer,

het officiéle gebedenboek, bevat die

gestructureerde gebedsvormen, maar

biedt wel degelijk ook ruimte voor

individuele gebeden, voor smeekbeden, Cursusleider:
verzoeken en meditatie. Deze cursus . .
gaat met name over de gestructureerde Rabbijn dr. Tzvi Marx
gebeden bij de wekelijkse sjabbat en bij
de jaarliks terugkerende feestdagen
(Pesach, Sjawoedt en Soekkot), zoals Woensdag 16, 23 & 30 mei.
bijvoorbeeld de Hallel (zes Psalmen; 113-

118). Structuur en inhoud worden Tijd:

verhelderd en verklaard. We kijken hoe

de gebeden zijn geinspireerd vanuit 12.30 -14.30

Tenach en Talmoed. En om de cyclus )

compleet te maken behandelen we Kosten: € 60,-
eveneens de vaste gebeden rond de
hoge feestdagen, Rosj Hasjana en Jom
Kippoer.

Cursusdagen:

Meer informatie:

Tzvi Marx, 073 - 6579141.




Deborah: rolmodel voor joodse vrouwen

Een razend spannend verhaal.

Hoe beinviloedt zij de rabbijnse
traditie?

Deborah was de enige vrouw onder de
twaalf rechters van Israél, profetes en
politica. In de traditie wordt zij beschreven
als een onafhankelijke vrouw met
landerijen, die onder een palm recht
sprak. Door haar krijgen we ook zicht op
twee andere (niet-joodse) vrouwen in de
Bijbel: haar tegenpool, de moeder van
Sisera en Yaél, die samen met Deborah
de tien stammen redt. Hoe zit dit verhaal
in elkaar? Door wie is het geschreven?
Wat kunnen wij leren over de spiritualiteit
van vrouwen en de bijzondere profetische
gaven van Deborah? Hoe wordt in dit
verhaal de verhouding tussen vrouwen en
mannen gekenschetst? Op welke punten
hadden diverse rabbijnse geleerden
bewondering voor deze vrouw en waar
vormde zij een bedreiging? En op grond
van welke eigenschappen werd Deborah
tot rolmodel voor joodse vrouwen?

Meer informatie:
Birke Rapp, 06-22647589.

Deborah; Chagall. Gebrandschilderd raam.

Cursusleider:

Dr. Birke Rapp
Cursusdag:
Dinsdag 26 juni.
Tijd:

10.30 - 16.30
Kosten:

€60,-




Boeken

Bloemlezing uit onze meest succesvolle titels aller tijden:

Joodse traditie als permanent leren.
(Vitgeverij Kok, 2e druk 1989).

Auteur: prof. dr. [do Abram.

€12,50

ISBN 978-90-242-4634-2

Elke Morgen Nieuw.
(Folkertsma Stichting, 4e druk, 1e druk
1978).

Inleiding in de joodse gedachten-wereld

aan de hand van het ‘Achttiengebed’,
samengesteld door drs. Douwe van der
Sluis, dr. Peter Tomson, drs. Dodo van
Uden en Eli Whitlau.

€ 27,50

ISBN 978-90-242-4634-2

God, Adonai, Allah.

(KBS/VBS 's- Hertogenbosch 2006).
Vragen over de drie religies die in één
God geloven: het Jodendom, het
Christendom en de Islam.

€22,50

ISBN 978-90-6173-897-0

Abraham de Ziener.

(Folkertsma Stichting, Hilversum 2007).
Praktische handreiking voor
tekstonderzoek met zicht op het zelf-
verstaan van de Schrift.

Auteur: Cornelis W.J. de Goederen.

€ 20,00

ISBN 978-90-806-0134-5

Het Gelaat van de Messias.
(Folkertsma Stichting, 3e druk,1e druk
1992).

Messiaanse Talmoedlezingen van
Emmanuel Levinas.

Auteur: dr. Marcel Poorthuis.

€22,50

ISBN 978-90-239-1131-8

Ga naar www.stichtingpardes.nl voor een compleet overzicht van te bestellen boeken.

Joodse traditie

als
permanent leren

Balk en splinter.

(Vu Galaxa, 1e druk november 2011).
Waarschijnlijk de bekendste religieuze
tekst ter wereld: Judaicus Marcus van
Loopik over de joodse achtergronden van
de Bergrede.

€ 25,00

ISBN 978-90-809-6010-7

Jezus, een joodse visie.

(Folkertsma Stichting, 2e druk 2001).
Jezus als religieus genie, met een
kosmisch-messiaans zelfbewustzijn; Een
geheel door de auteur zelf nog bewerkte
versie van zijn beroemd geworden boek
‘Jezus’ (1968) inclusief een aantal nieuwe
artikelen

Auteur: prof. dr. David Flusser.

€22,50

ISBN 978-90-239-0401-X




Reageren

Gebruik dit reactieformulier,
stuur het op per post, zend
een e-mail of bel ons op.

Ik doe mee aan de cursus op pagina ... cursus

Ik doe mee aan de cursus op pagina ... cursus

Ik doe mee aan de cursus op pagina ... cursus

Ik kom 11 februari op de Sjabbat studiedag.

Ik kom op zondag 8 april naar de Seideravond viering.

Noteer mij voor een abonnement op het themamagazine Tenachon.
Ik ontvang graag een proefnummer van Tenachon.

Ik bestel een boek. Het ISBN nummer is

Ik word donateur. Neem contact met mij op.

Stichting PaRDeS
Rapenburg 45, 1011 TV Amsterdam

info@stichtingpardes.nl

020 845 5808

Kijk voor de meest actuele informatie op www.stichtingpardes.nl




Tenachon

Tora in de westerse cultuur.

Themamagazine over joodse
wijsheid.

Op het thema ‘Tora in de westerse
cultuur’ verschijnt een serie van 15
Tenachon-afleveringen in 3 jaargangen.
Een thema wordt naar aanleiding van
bijbelteksten in elk nummer verkend in 5
kringen: Kernachtige Tenach-citaten
worden in hun joodse context behandeld
in de eerste kring. Beschreven wordt hoe
deze teksten in de joodse uitleg-traditie
en schriftelijke commentaren door de
eeuwen heen zijn geinterpreteerd. In de
tweede kring komen vergelijkbare citaten
uit het Tweede Testament aan de orde.
Overeenkomsten alsmede verschillen in
de uitleg tussen de joodse en christelijke
traditie worden uitgediept. In de derde
kring wordt het thema rond de citaten uit
Eerste en Tweede Testament geplaatst in
de context van kunst, cultuur en weten-
schap. Hoe het thema doorwerkt in onze
huidige samenleving is de centrale vraag.
De vierde kring brengt de doorwerking in
de filosofie in beeld, de relatie tussen het
thema en de actualiteit en reikt een
vertaling aan in huidige zingevingsvraag-
stukken. De vijfde kring omvat steeds een
interview met een persoon die een
belangrijke rol speelt in perspectief van
het behandelde thema in het (post)
moderne leven.

Wat de Tenachon onderscheidt van
andere tijdschriften is de aanzet tot
dialoog: middels vragen, opdrachten en
studie aanwijzingen wordt een interactie-
proces op gang gebracht met de lezer.
Met de ontsluiting van klassieke teksten
en existentiéle thema’s wil Tenachon een
nieuwe oriéntatie bieden in de zoektocht
naar zingeving en een waardevol
bestaan.

TENACHON

Themamagaszine uwver
jooie wijsheid
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Tora in de

westerse cultuur

Grenzeloos
vertrouwen

in het voetspoor
van Abraham

Kernredactie

Drs. Bas van den Berg
Drs. Hella van den Elshout
Drs. Leo Mock

Dr. Rachel Reedijk

Drs. Niek de Wilde

Abonnement: € 49,50 per jaar;
studenten € 25,-.

Proefnummer: € 9,50.
(excl. verzendkosten)




De Stichting PaRDeS is gevestigd in de oude joodse buurt van
Amsterdam. Het hart van de stichting wordt gevormd door de Yehuda
Aschkenasy bibliotheek, een verzameling van meer dan 9000 boeken
die alle standaardwerken op het gebied van de joodse traditie omvat.
De cursussen vinden plaats in deze bibliotheek, tenzij anders
aangegeven.

Om u voor een cursus aan te melden en voor nadere vragen kunt u de
bon op pagina 18 gebruiken, een e-mail sturen of ons bellen.

Exodus 24 - 34; Cosimo Rosselli

Stichting PaRDeS
info@stichtingpardes.nl

020 845 5808

Rapenburg 45, 1011 TV Amsterdam

Bankrelatie: Rabobank 11.58.89.639

PARDES Kijk voor de meest actuele informatie op
www.stichtingpardes.nl




